
Toespraak 15 augustus 2025 – “80 jaar vrijheid” 

Herdenking Japanse capitulatie in voormalig 
Nederlands-Indië, Breda 

 

Geachte bestuursleden van Stichting Arjati, veteranen, 
Bredase veteranen, militairen en militairen buiten dienst, 
reservisten, dames en heren, geachte aanwezigen, 

Introductie 

Mijn naam is Adriaan van Rossum, ik kom uit Rotterdam en 
ben reserve-o?icier bij de Groep Luchtmacht Reserve. Al 
31 jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw Barbera – die 
hier vandaag ook aanwezig is. Hoi Barbera! Een 
fantastische Hollandse vrouw, en ik mag wel zeggen: ze 
kan echt geweldig koken, vooral haar RENDANG! Heerlijk! 

 

Maar even serieus: ieder jaar op 15 augustus 
ondersteunen de luchtmachtreservisten, samen met de 
Bredase veteranen, de Stichting Arjati bij de herdenking 
met een militair ceremonieel protocol. Helaas kon dat dit 
jaar door de extreme hitte niet doorgaan. 

 

 

 



De voorzitter, mevrouw Dewi van Hoek, vroeg mij 
vervolgens: ‘Adriaan, zou jij dit keer een toespraak willen 
houden? Je hebt daar immers vaak ideeën over.’ En 
natuurlijk zei ik: ja, dat wil ik graag doen! 

 

En waarom? Omdat 15 augustus voor mij – en voor velen 
van ons – niet zomaar een datum is. Het is een dag die ons 
herinnert aan het einde van de oorlog in Nederlands-Indië, 
aan de o?ers die zijn gebracht, en aan de verhalen die 
nooit verloren mogen gaan. Het is een moment van 
bezinning, maar ook van verbinding tussen generaties en 
tussen Nederland en Indonesië. 

 

Daarom wil ik vanavond met u stilstaan bij de betekenis 
van deze herdenking, bij de kracht van herinneren, en bij 
de verantwoordelijkheid die wij hebben om deze verhalen 
door te geven aan de toekomst. 

 

Op 15 augustus 2025 herdenken wij dat het 80 jaar 
geleden is dat in voormalig Nederlands-Indië de 
verschrikking eindigde en vrijheid aanbrak. Met het thema 
“80 jaar vrijheid” vieren wij niet alleen het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in Azië, maar ook de veerkracht en 
de keuzes die sindsdien onze samenleving hebben 
gevormd. 



1. Vrijheid na 15 augustus 1945 

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en kwam de 
oorlog in Nederlands-Indië tot een einde. Voor velen was 
die dag het eerste besef van vrijheid na jaren van 
onderdrukking. Al snel volgden de Politionele acties en de 
omslag naar onafhankelijkheid, met nieuwe morele en 
politieke vragen. 

Met “80 jaar vrijheid” erkennen wij zowel wat wij hebben 
gewonnen als onze voortdurende opdracht: vrijheid vraagt 
inzet, solidariteit en dialoog. 

 

2. Mijn vader als symbool van vrijheid 

Mijn vader, Willem Jacobus van Rossum – voor mij altijd 
“Daddy” – werd in 1923 in Loosduinen geboren en trad in 
1946 toe tot de Koninklijke Marine. In 1948 vertrok Daddy 
als o?icier naar Nederlands-Indië en werd één van de 
commandanten aan boord van Hr. Ms. Banda. In die 
periode patrouilleerde het schip een groot aantal 
patrouilles in de Indonesische wateren tussen Java en 
Sumatra om onder andere de vaartuigen van de 
nationalisten te onderscheppen, escorteren van 
troepentransporten, bevoorrading en bescherming van 
konvooien die voertuigen, munitie en medisch personeel 
naar de frontlinies brachten.  



In die periode toonde Daddy’s bemanning discipline en 
doorzettingsvermogen, juist toen missies onder strenge 
tijdsdruk en in onrustige wateren plaatsvonden. Zijn inzet 
droeg direct bij aan het herstel van orde en het scheppen 
van een basis voor veilig terugkeer en bestuurlijke 
stabilisatie. 

Zijn inzet toont tevens dat vrijheid niet vanzelf komt: Daddy 
vocht niet alleen voor vrede, maar ook voor het herstel van 
vertrouwen op onbekend terrein. 

 

3. Vrijheid als wereldburger 

Na zijn marineperiode bouwde Daddy een loopbaan op bij 
het Amerikaanse chemiebedrijf Biddle Sawyer, eerst in 
Londen, daarna in Singapore, Kuala Lumpur, Toronto en 
vanaf 1960 in Tokyo. 

• In Londen ervoer hij de vonk van innovatie. 

• In Azië zag hij de balans tussen traditie en 
moderniteit. 

• En in Toronto ontdekte hij de kracht van 
gemeenschap. 

Elke stad leerde Daddy nieuwe vormen van vrijheid kennen 
en liet zien hoe hoop zich in de kleinste details kan 
manifesteren. 



4. Mijn moeder Masako: toonbeeld van vrijheid van 
twee werelden 

In Tokyo ontmoette Daddy mijn moeder, Masako Kamijo. Zij 
groeide op te midden van wederopbouw en 
cultuurvermenging. Samen vonden zij een manier om 
westerse waarden en Japanse harmonie te verenigen. 

Masako’s keuze om Nederlands staatsburger te worden en 
met ons mee te verhuizen, illustreert dat vrijheid ook de 
ruimte is om te kiezen wie je wilt zijn en waar je wilt 
thuishoren. 

 

5. Stilte en de prijs van vrijheid 

Veel Indië-veteranen zwegen over hun ervaringen uit 
schaamte of pijn. Ook mijn vader, mijn Daddy, sprak 
zelden over zijn tijd in Nederlands-Indië. Die stilte is een 
herinnering dat vrede vaak een prijs heeft in onverwerkte 
herinneringen en verdriet. 

Op 15 augustus staan wij 1 minuut stil, om ook eer te 
bewijzen aan allen die hun verhaal nooit durfden te 
vertellen. 

 

 

 

 



6. Vrijheid vieren en doorgeven 

Na 80 jaar mogen wij onze vrijheid niet als vanzelfsprekend 
beschouwen. Wij eren veteranen door hun verhalen een 
plek te geven in ons collectieve geheugen. 

Aan de jongeren hier vandaag: draag deze verhalen verder, 
zodat de o?ers en de veerkracht van toen nooit vervagen! 

7. Wat vieren wij hier vandaag? 

Bij het Ra?y Woonzorgcentrum hier in Breda, staat het 
monument van Stromend water, symbool voor het 
doorgeven van kennis, cultuur, geloof en hoop, en 
levenservaring aan volgende generaties. Hier vieren wij: 

• De kracht van families die, ondanks stilte, altijd 
bleven steunen en liefhebben; 

• De brug tussen culturen die mijn ouders bond en die 
staat voor verzoening en openheid; 

• De voortdurende opdracht om vrijheid met inzet, 
solidariteit en dialoog te bewaken. 

Dames en heren, bij het monument van Stromend water, 
en ook vandaag hier in het Chassé theater, vieren wij niet 
alleen de afwezigheid van oorlog, maar vooral de 80 jaar 
vrijheid die wij samen vormgeven. Laten wij luisteren naar 
elkaars verhalen, leren van het verleden en ons inzetten 
voor een toekomst waarin vrijheid blijft bloeien. 

Dank u wel. 


