
Leven met oorlog 

Ik ben Charley Bakker en ben werkzaam bij Raffy bij de technische dienst. Ook 
ben ik bestuurslid bij Stichting Arjati, wat ik met veel plezier doe. 

15 augustus 1945 is de dag van bevrijding van voormalig Nederlands-Indië. 
Tijdens deze herdenking staan we stil bij alle slachtoffers die gevallen zijn 
tijdens deze Japanse bezetting. Dit jaar staan we ook stil bij de overlevenden 
van de wrede oorlog die moeten leven met de oorlog die ze meegemaakt 
hebben. 

Buiten deze oorlog zijn er ook veel slachtoffers gevallen tijdens de bersiap 
periode die begon na de bevrijding van 15 aug. Ook deze mensen herdenken 
we vandaag en staan we stil bij de overlevenden die hieronder geleden hebben 
en dus ook leven met oorlog   

Echt oorlog heb ik zelf niet persoonlijk meegemaakt, dus leven met oorlog en 
de trauma’s die daar op volgde heb ik zelf niet.  

Wel word ik er op verschillende manier mee geconfronteerd.  

Tijdens mijn opvoeding, de trauma’s van mijn ouders en enkele familie leden.  

Met deze herdenking en de verhalen van de ouderen die binnen Raffy wonen.  

En momenteel de oorlog in Oekraïne waar we elke dag wel mee 
geconfronteerd worden.  

Als kind heb ik nooit beseft dat mijn ouders en familie door het leven gingen 
met de oorlog die ze gezien en meegemaakt hebben. Ik vond het vreemd hoe 
ze soms reageerden, maar nu ik ouder ben snap ik het allemaal wel en besef 
dat het echt de trauma’s waren die ze opgelopen hebben tijdens de Japanse 
bezetting en later in de bersiap periode. Mijn gedachte hier over is dat het voor 
hen een stukje verwerking is geweest.  Ze hebben het onbewust aan ons, 
kinderen, door gegeven. Wij, kinderen, wisten niet beter en dachten dat het 
normaal was en linkten het niet aan de verschrikkelijke dingen die ze 
meegemaakt hebben en konden het zelf een plekje geven. Onbewust hebben 
we dus wel meegewerkt aan een stukje verwerking van mijn ouders.  

Voor mijn ouders is de bersiap periode en de repatriëring van Indonesië naar 
Nederland het heftigste geweest omdat ze heel jong waren toen de oorlog 
voorbij was en de bersiap periode heel bewust meegemaakt hebben. In deze 
bersiap periode is veel extreem geweld geweest wat uitmondde in het opjagen 



van de indo’s. Tijdens de gesprekken die ik in de afgelopen tijd met mijn tante 
had kwam heel erg naar voren dat ze heel angstig waren door de vijandigheden 
omdat ze een Nederlandse achternaam hebben.  

Ook Nederlands spreken was uit den boze want dan kon je aangevallen 
worden. Alleen papa, oma en opa spraken Nederlands en de rest van de familie 
Indonesisch. Dat was hun geluk, om zich toch veilig te voelen hebben ze 
honden genomen die hen dan beschermden als ze opgejaagd werden. Pappa 
was altijd heel beschermend naar zijn broertje en zusjes en als hij zelf niet mee 
kon om hen naar school te brengen, stuurde hij de honden altijd met hen mee 
en die moesten dan op hen passen en beschermen. Nu begrijp ik ook waarom 
pappa erop hamerde dat ik altijd op mijn zussen moest passen en beschermen. 
Dat kwam hier vandaan. Echter was er ook een probleem. De honden 
verstonden alleen Nederlands dus ze konden de honden niet aanspreken op 
straat, want dan hoorden ze de Nederlandse taal van mijn vader. Toen ze door 
hadden dat mijn familie Nederlandse invloeden hadden, werden ze opgejaagd 
en gepest en werden alle honden een voor een vermoord.  

Op mijn vraag waarom ze dan ook zo laat naar Nederland kwamen (mijn vader 
en familie is pas in 1963 naar Nederland gekomen) vertelden ze dat mijn 
overgroot oma niet naar Nederland wilde en ze heel erg ziek was en ze haar 
niet alleen wilden laten.  Na haar overlijden zijn ze dan ook zo snel mogelijk 
naar Nederland gekomen. 

Maar dat is ook niet zonder slag en stoot gegaan. Wat begon met het verjagen 
uit hun geboorteland waar ze zich thuis voelden. Eindigde met het vertrek naar 
een land wat hun vaderland zou moeten zijn maar wat ze helemaal niet kende. 
De meesten van het gezin spraken geen Nederlands en voelden zich niet thuis. 
Opa en pappa konden ook helemaal opnieuw beginnen met hun carrière met 
werken en moesten onder aan de ladder beginnen met werken in Nederland. 
Pappa moesten zich altijd dubbel bewijzen om iets voor elkaar te krijgen. Ook 
dit zijn de gevolgen van de oorlog en moeten ze leven met de oorlog  

Momenteel leven we allemaal met oorlog. De oorlog in Oekraïne is een heftige 
strijd die ons allemaal raakt. Ook al is het ver weg, toch voelen wij het ook hier. 
Ik ben toen de oorlog begon zelf naar Oekraïne gereden om een bijdrage te 
doen voor alle slachtoffers van de oorlog. Ik heb kleding en dekens gebracht 
voor hen die dit nodig hadden. Tijdens deze reis zag ik de impact die een oorlog 
heeft op de slachtoffers. Veel moeders met kinderen die vluchtten uit hun 
geboorteland naar een onbekend land waar ze hopen veilig zijn en 



geaccepteerd worden. Ik zag wat het met die kinderen deed. En ik besef mij 
heel goed dat alle mensen die de oorlog meemaken een zware tijd tegemoet 
gaan. En dat deze kinderen in hun leven de oorlog met zich meedragen. 

 Ik zie en besef dat hier veel overeenkomsten zijn met onze geschiedenis. 

 

Leven met oorlog  

We hebben er allemaal mee te maken en moeten dit allemaal een plek geven 
in ons leven. 

We kunnen dit verwerken door er voor elkaar te zijn. 

Elkaar die schouder te geven om op te leunen en te ondersteunen.  

Om het verdriet van leven met oorlog dragelijker te maken.  

 

Charley Bakker 

Bestuurslid Stichting Arjati 

 

 

 

 


