Leven met oorlog

Het is 14 december 1971. Drie maanden daarvoor ben ik na een
verblijf van zes jaar in Suriname teruggekeerd naar Nederland. Mijn
moeder, 57 jaar oud, ligt in het ziekenhuis van Venlo, ongeneeslijk
ziek en uitbehandeld te wachten op haar dood. Rond haar bed staan
haar zeven kinderen. Als de behandelende arts binnenkomt, veert
zij op uit de kussens, spreidt haar armen en zegt: “Kijk dokter, dit
zijn mijn kinderen”, waarna ze weer in de kussens terugzakt. Een
dag later overlijdt ze.

Vanaf het moment dat ik aan mijn verhaal over Leven met Oorlog
begon, dwaalden mijn gedachten regelmatig af naar mijn moeder,
die in 1942 als vrouw van 28 jaar met vijf kinderen van twee tot zes
jaar oud vier jaar in een viertal Jappenkampen geinterneerd is
geweest. Mijn verhaal over Leven met Oorlog zal daarom voor een
groot deel ook en vooral haar verhaal zijn.

Als jongetje van nog geen vijf jaar oud in 1942 in een Japans
interneringskamp had ik geen flauw idee hoe zwaar deze tijd voor
haar geweest moet zijn en wat zij heeft moeten doorstaan om haar
vijf kinderen ongeschonden door de kamptijd heen te loodsen. Ook
in de jaren na de oorlog heb ik er nauwelijks bij stilgestaan wat dit
voor haar moet hebben betekend. Pas na haar overlijden in 1971
realiseerde ik mij dat zij iets bijzonders gedaan had; ik vroeg mij
ook af hoe ze in de kamptijd was. Op een relinie confronteerde ik
een goede kampvriendin van haar met de vraag: ‘wie was mijn
moeder en hoe was zij in het kamp’? Ik kreeg toen geen antwoord;
enkele maanden later echter viel een Kerstkaart in de brievenbus
met de tekst: “Als jouw moeder in de kamptijd ergens verscheen
dan ging de zon schijnen.” Haar gedrag werd niet bepaald door de
omstandigheden waaronder ze leefde; ze bleef gewoon zichzelf!

De Japanse interneringskampen waren geen concentratiekampen.
Het doel van Japan was de Nederlandse invloed in de Indische
samenleving volledig uit te schakelen om in alle rust te kunnen
werken aan de Zuidoost-Aziatische welvaartssfeer onder Japanse



leiding. De behandeling in de kampen was overigens niet overal
hetzelfde. Wel kregen de geinterneerden in alle kampen te maken
met dezelfde problemen: gebrek aan geneesmiddelen, ziekte en
hongersnood.

Mijn ouders hebben elkaar in Nederlands-Indié leren kennen. Mijn
moeder, in 1914 geboren in Den Haag, kwam met haar ouders in
1921 in Batavia aan, waar haar vader als politie-inspecteur aan de
slag ging. Omstreeks 1930 werd mijn grootvader overgeplaatst
naar Pematang Siantar op Sumatra. In Siantar ontmoette mijn
moeder mijn vader, zoon van een kleine aannemer in Venray,
Noord-Limburg. Mijn vader kwam in 1930 21 jaar oud in Medan
aan in dienst van de Handels Vereniging Amsterdam (HVA). Hij
werd aanvankelijk in de ontginning aan het werk gezet en later als
assistent op de theeonderneming Balimbingan. Mijn ouders zijn in
1935 getrouwd en hebben tussen 1936 en 1940 vijf kinderen op de
wereld gezet. Met de Japanse inval in maart 1942 kwam aan het
leven op de theeonderneming een einde.

Mijn vader werd direct na de Japanse aanval op de Amerikaanse
marinebasis Pearl Harbor als reserve-luitenant opgeroepen om
de olievelden bij Rantau te verdedigen. Dat bleek een
onmogelijke taak, waarna de olievelden werden opgeblazen.
Aangekomen in Kota Radja (Banda Atjeh) bleek de verdediging
van Sumatra één grote rotzooi. Citaat: “Na het opblazen der
olievelden, werd ik met mijn menschen overgeplaatst naar Kota
Radja. Daar kreeg ik de schok van mijn leven. Ik had verwacht van
alles paraat te zullen vinden en 't bleek een groote rotzooi. Op dat
moment drong het voor het eerst tot me door dat we tegen de Jap
geen schijn van kans maakten... En toen de Jap op 12 maart
binnenviel, wisten we niets beters te doen dan de benen te nemen
naar Tangse, waar we ons op 18 maart (een dag die ik nooit zal
vergeten) moesten overgeven. Geen heldenverhaal wat? Zooals ik
reeds zei, we hadden géén schijn van kans. Krijgsgevangen! 15
mei gingen we te Belawan scheep naar Burma. Daar aangekomen
maakten we een marsch van 35 km van de kust naar Tavoy. Een
tocht die velen nooit zullen vergeten. In Tavoy verloren we in één



week 12 man aan dysenterie. Twee maanden later werden we via
Ye afgevoerd naar Thanbyuzayat, een plaatsje 150 km zuid van
Rangoon. Van daaruit werden we de rimboe ingestuurd om een
spoorlijn aan te leggen van daar naar Bangkok. Maandenlang heb
ik met mijn bloote bast (alleen een schaamlapje om) in de
brandende zon aan de dijk gestaan. Ik was al gauw even bruin als
een inlander. Het overtollige vet (Ik woog voor de inval ruim 90
kilo) ging er al gauw af, doch ik voelde me gezond en sterk als een
beer. Het zware werk heeft mij (maar dit is zeer persoonlijk hoor;
velen knapten n.l. af) alleen maar goed gedaan...

Geleidelijk aan drongen we dieper de wildernis in en geleidelijk
aan werd het werk zwaarder en het eten beroerder. Honger
hebben we nooit geleden, rijst was er voldoende, maar vleesch en
groente zagen we soms in maanden niet. We zochten meestal zelf
wat groene blaadjes in de wildernis en sommigen aten ratten,
slangen en zelfs honden. Ik zelf ben nooit zoover gegaan. Mei '43
gaf ik eindelijk toe aan het herhaald verzoek van onze
kampcommandant om het commando van een der werkgroepen
op me te nemen. Ik had dit steeds geweigerd omdat ik in een
prettige groep zat en liever zelf werkte. Kort daarna werd ik met
mijn ploeg bij een Australische railploeg ingedeeld. Dit is voor
velen een moeilijke tijd geworden. We kwamen in een streek
waar de afgeloopen maanden de menschen als ratten waren
gestorven aan cholera. Wij zijn er gelukkig vrij van gebleven.
Gedurende 2 maanden heb ik nog dienstgedaan als dokter omdat
er niemand anders was. Dat is de somberste tijd van mijn leven
geweest. We hadden toen juist te kampen met een soort typheuse
koorts. De menschen werden stapelgek en overleden enkele
dagen later. Juist in die dagen, Kerstmis ‘43, ontving ik de eerste
en eenige brief uit Venray. Dat heeft me goed gedaan. Van Fried
heb ik al die jaren niets gehoord.

Nov. 43 was de baan klaargekomen en Jan. '44 ging een groot deel,
waaronder ik, naar Kanchanabury, een plaatsje 120 km west van
Bangkok en was voor mij de rotzooi achter de rug.”



Een dag na de inval in Sumatra, op 13 maart 1942, bereikten de
Jappen de theeonderneming Balimbingan. Zonder iets te kunnen
meenemen, zijn we hals over kop via de theetuinen gevlucht naar
een verzamelpunt, waarna we met vrachtwagens naar ons eerste
kamp werden gebracht, een verwaarloosde en onderkomen
gevangenis in Tebing Tinggi. Hier kreeg ieder gezin afhankelijk van
de grootte, enkele cellen toegewezen. In dit eerste kamp met ruim
180 vrouwen en kinderen waren de levensomstandigheden niet zo
slecht. Aan het einde van 1943 besloten de Jappen de vele kleine
kampen op te heffen en te concentreren in enkele grotere kampen.
In november 1943 werden we overgebracht naar Poeloe Brayan,
een kamp van ongeveer 2000 vrouwen en kinderen, in kleine
huisjes met vier kamers van vier bij vijf meter. In ieder huisje
werden vier gezinnen ondergebracht. In vergelijking met Tebing
waren de levensomstandigheden veel slechter. Aan het einde van
de oorlog, in juni/juli 1945 vond de laatste concentratie plaats. 100
sterke mannen bouwden een reeks hongs (barakken) 350 km ten
zuidoosten van Medan in een ongezond gebied, de rubberplantage
Aek Paminke. Alle geinterneerden van de oostkust werden in dit
ongezonde gebied verzameld: 5000 vrouwen en kinderen in drie
kampen, Aek Paminke [, Il en IIl, en de mannen in een apart kamp,
Si Rengo Rengo.

Na de bevrijding in augustus 1945 bleven de geinterneerden om
veiligheidsredenen in de kampen. Pas in oktober werden zij in 18
treintransporten naar Medan afgevoerd naar een gedeelte van de
stad: het Poloniakamp.

Intussen hadden we bericht ontvangen dat mijn vader de ellende
van de Birmaspoorweg had overleefd en dat hij zat te wachten op
transport naar Medan. Het zou anders lopen: niet hij ging naar
Sumatra, maar wij werden met een bommenwerper met twee
andere gezinnen clandestien naar Bangkok gevlogen, waar we in
Tamuan, een kamp aan de Birmaspoorweg voor het eerst in bijna
viereneenhalf jaar mijn vader terugzagen. In augustus 1946 ten
slotte kwamen we met KPM-boot, de ‘Ruys’, in Nederland aan bij de
ouders van mijn vader in Venray.



Voor mijn ouders was het zaak hun leven weer op de rails te krijgen.
Een baan voor mijn vader in Nederland zat er niet in zodat de keuze
was: of met het hele gezin naar Indié terug ondanks de uitgebroken
onafhankelijkheidsoorlog of de ouders naar Indié terug en de
kinderen in Nederland op kostscholen achterlaten. Uiteindelijk
werd voor het laatste gekozen en werden wij over Nederland
verspreid op verschillende kostscholen geparkeerd: van Eijsden in
het zuiden tot Weert en Zeist. Van een gezinsleven was dus geen
sprake; nu niet alleen geen vader, maar ook geen moeder in de
buurt. Voor ons, gescheiden van elkaar na de kamptijd was het een
enigszins bizarre tijd; aan de andere kant moet het vooral voor mijn
moeder buitengewoon moeilijk zijn geweest om haar kinderen, met
wie ze nog geen jaar geleden uit de ellendige Jappenkampen is
gekomen, aan de zorg van nonnen, paters en broeders over te laten.

In 1951 kwamen mijn ouders na vier jaar met verlof en zagen dat
er aan het verspreid levende gezin Oudenhoven iets gedaan moest
worden. Er werd in Venray een huis gekocht, mijn moeder bleef met
de inmiddels zeven kinderen in Nederland en mijn vader ging
alleen terug naar Indié om zijn pensioen vol te maken. Voor de
derde keer was het gezin incompleet. Eerst vier jaar kamptijd met
mijn moeder en zonder mijn vader, daarna viereneenhalf jaar op
een kostschool verspreid over Nederland zonder ouders (voor ons
de vervelendste tijd) en ten slotte vier jaar zonder vader in Venray
(voor ons de prettigste tijd). 14 jaar lang, van 1941 tot 1955, was er
geen sprake geweest van een normaal gezin en gezinsleven!

Mijn vader keerde in 1955 terug in een halfleeg nest: een jongere
broer werkte in Rotterdam bij de binnenvaart van Van Ommeren,
mijn oudste zus was verpleegster in Maastricht, mijn tweelingzus
volgde in Eindhoven een secretaresseopleiding en ik ging naar
Nijmegen om geschiedenis te studeren. Mijn vader heeft door de
oorlog praktisch zijn hele leven nauwelijks een compleet gezin
meegemaakt en dat was ook wel te merken! Een vader in het gezin
was voor ons ook iets nieuws. Ik zeg wel eens: ik heb eigenlijk niet
gepuberd, ik miste een vader om tegenaan te trappen.



Het is overigens allemaal erg meegevallen: de vooroorlogse editie,
de vijf kinderen, die de oorlog hebben meegemaakt, zijn redelijk
goed terechtgekomen en geen van de vijf heeft, voor zover we dat
kunnen bepalen, een trauma aan de oorlog overgehouden. Voor een
belangrijk deel is dat naar mijn mening de verdienste van ‘ons
moeder’, de vrouw die in december 1971 op haar sterfbed haar
inmiddels zeven kinderen met zoveel trots aan de behandelende
arts presenteerde.

Het motto van dit jaar is: “Leven met Oorlog’. Terugkijkend op mijn
leven ben niet ik maar is het vooral mijn moeder geweest die heeft
moeten leven met oorlog. En mijn moeder was geen uitzondering;
het waren de moeders die zich zorgen maakten om het welzijn van
hun kinderen. Graag wil ik eindigen met een uitspraak van een
goede vriendin, die in een Jappenkamp op Java heeft gezeten: “De
moeders waren in de kampen de echte helden”!!



