Herdenkingsdag Nederland-Indie 15 augustus 2023

Toen mij werd gevraagd of ik iets over de oorlog en de ervaringen in de kampen van mijn
familie wilde delen op afgelopen Herdenkingsdag 15 augustus j.l.,

Dacht ik : “dat doe ik wel even....maar toen ik eraan begon werd mijn zoektocht naar deze
informatie wat ingewikkelder.. want mijn ouders hebben heel summier over de oorlog
verteld... het was te pijnlijk.

Gelukkig had mijn zoon mijn moeder een keer een boekje gegeven om haar herinneringen over hun
jeugd in op te schrijven en dit hebben wij gevonden nadat zij afgelopen kerst is overleden.

De kennis van de geschiedenis van de Indische-Nederlanders dreigt verloren te gaan, want
degene die de Japanse kampen hebben meegemaakt, hebben erover gezwegen uit angst en
diepe verontwaardiging.

Er was sprake van een harde en wrede behandeling van zowel burgers als krijgsgevangenen
met vaak de dood tot gevolg.

Er was een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen.

Besmettelijke ziekten, mede veroorzaakt door slechte hygiene en gebrek aan sanitaire
voorzieningen hadden “ vrij-spel”, en kostten aan duizenden mensen het leven.

De honger — de ziekten — de slechte behandeling — de dwangarbeid - de martelingen en
openbare executies hebben grote traumatische gevolgen tot stand gebracht.

Toen de oorlog uitbrak op 27 februari 1942 ( Japan viel Kalimantan binnen), woonden mijn
opa, Ben Wessels ( geboren in Surabaya) en mijn oma, Lies Wessels-Portier (geboren in
Blitar) in Banyuwangie op “de Brassan” met hun 10 kinderen.

De Brassan was een landbouwkolonie op Oost-Java, bewoond door een tiental indische
gezinnen.

Op deze plantage werd o.a. verbouwd: rijst, cassave, kokos, ananas, koffie, mais, bananen,
granaatappel, rambutan, durian, citroenen en suurzak (indonesisch fruit).

Het perceel van mijn opa en oma was ongeveer 27 ha. groot.

Toen de “jappen” binnenvielen, werd ‘t land gehalveerd naar 13,5 ha. en daarna nog eens
naar 7,5 ha.

Hierdoor hadden ze weinig inkomsten omdat ook de deelbouwers met hun gezinnen op t
land woonden en ook onderhouden moesten worden.

Ze hadden niet veel meer en het werd steeds moeilijker...

Elke avond ging mijn opa om 20.00 uur naar een kennis van hem; hij had een radio en samen
luisterden ze naar het nieuws.



Als er vliegtuigen overvlogen schuilden ze in 't bamboebos, gelegen aan de voorzijde van hun
huis.

Op een dag werd mijn opa opgehaald door de Jappen.. met een koffertje en een mat om op
te slapen, vertrok hij en is nooit meer thuisgekomen.

Mijn oma en de 5 jongere kinderen bleven alleen achter.

De oudste kinderen waren al eerder naar Surabaya vertrokken, want in een grotere stad viel
je niet zo op.

Mijn oma had het heel zwaar in het kamp; mijn opa was weg en zij wist ook niet waarheen
en waar haar oudste 4 kinderen waren.

Er was niet genoeg te eten; s avond kregen ze vaak maar 1 eetl. warme rijst pp, wat ketjap en
een stukje tempe (een sojaprodukt).

Mijn moeder herinnerde zich nog dat oma wel eens rijst met geraspte kokos en wat suiker
maakte...dit was een hele traktatie.

Oma moest op het land werken en de kinderen moesten meehelpen katoen te spinnen en
kleding te wassen in de kali; de stroming van deze rivier was echter zo sterk, dat zij hierdoor
veel kleding verloren.

Telkens als je een Jap tegenkwam moest je als groet een diepe buiging maken; was die niet
goed genoeg, volgde er slaag...

Tot 1 van de vele psychologische foltermethoden van de Jappen, werden bijvoorbeeld met
regelmaat de jongetjes van boven de 10 jaar bij hun moeders weggehaald. Zij bleven vaak
dagenlang weg of werden verplaatst.

Het steeds opnieuw verplaatsen van de families naar andere kampen zorgde voor veel onrust
en een algehele chaos.

Zo ook werden mijn oma en kinderen met een vrachtwagen opgehaald en naar t station
gebracht.

De reis ging van Wadong Barat naar Batavia (Jakarta)..

10 dagen waren ze onderweg naar een ander kamp; met de trein, tot waar het spoor
ophield...hier moesten ze een paar dagen wachten voordat er een bus kwam om hen weer
verder te brengen.

In totaal hebben zij in 4 kampen gewoond.
De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 betekende het einde van de Japanse bezetting.

Echter..., kort daarop begon een onafhankelijkheidsstrijd: de “Bersiap” een Nog ergere
opstand van de “Pemuda’s”.



Dit waren Indonesische, paramilitaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na afloop van
de Japanse bezetting, extreem geweld hebben ingezet tegen Indische Nederlanders,
Molukkers en Chinezen vanwege hun Europese etniciteit of hun geloof.

Deze uiterst gewelddadige Bersiap-periode duurde tot het najaar ‘47

Het racistische geweld leidde tot repatriering van de Indische Nederlanders naar Nederland
en een grootschalige verspreiding over verschillende werelddelen.

Er was geen keus.. het werd te gevaarlijk voor hen en zo gauw hun papieren en paspoorten
binnen waren moesten ze als “vluchtelingen” naar hun Vaderland...

Als voorbereiding op de grote verhuizing van Surabaya naar Rotterdam in 1957 hebben ze
alles moeten verkopen of achterlaten.

Mijn oma en haar kinderen die toen tussen de 15 jaar en 25 jaar waren, zijn allemaal
overgekomen tussen 1954 - 1957.

Mijn moeder was toen 21 jaar en mijn vader 26.
Na 6 weken onderweg te zijn geweest met de Sibayak kwamen ze in maart aan in Rotterdam.

Het was erg koud en voordat ze van boord gingen kregen ze allemaal een jas, een sjaal, een
warme broek, een vest en een alpino-pet.

Mijn vader ging van boord, regelrecht het sanatorium in wegens tbc en mijn moeder zat in
een pension in Berg en Dal, samen met nog 15 andere gezinnen...

Het was wel even wennen in Nederland; het was koud, je mocht maar 1x per week
douchen..en er stond stamppot op het menu ipv rijst ( en.... er waren geen
baboes..huishoudelijke hulpen..

Mijn ouders verhuisden na 2 jaar naar Hengelo alwaar zij terecht kwamen in een wijk met
vele Indische mensen waarvan zij de meesten al kenden vanuit Indonesié.

Ondanks alle leed en moeilijkheden hebben zij, door allebei hard te werken, hun leven hier
opgebouwd met familie, kinderen, kleinkinderen en een groot sociaal leven met veel
vrienden om hun heen.

Ik denk dat dit verhaal heel herkenbaar is voor vele indische nederlanders.
Jaarlijks wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiele einde van de 2¢ Wereld Oorlog

In het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen
Japan en de Japanse bezetting van Nederlands Indie.






